Het avontuur van Huizing

Groningen gaat prat op zijn
jazzscene. Hoe breed die
jazzscene wel is, mag
blijken uit vier ¢d’s van
recente datum van wel zeer
uiteenlopende groepen.
Spiksplinternieuw is
Nononono van het Johan
Huizing Kwartet. Op 18
december jongstleden live
opgenomen in Bremen voor
ecn zeer enthousiast
publick. Typische Huizing-
muziek, gespierd, maar ook
met de nodige emotie en
altijd op avontuur.

Door Peter de Vos

Avontuur dat zowel
grensverleggend is als
toegankelijk blijft. Een
zeldzame combinatie. Huizing
zelf excelleert in het
gedragen Religion. Brede,
sonore klanken, en ineens
realiseer je je dat jazz dus ook
nog gewoon heel erg mooi-
kan zijn. Shou-Shou heeft een
onverwacht speels ritme. Op
sommige momenten zweemt
het stuk naar Raymond Scott,
zoals Pape Superieur
herinneringen oproept aan
Coltrane. Toch behoudt het
Johan Huizing Kwartet
continu zijn eigen karakter.
Vier muzikanten met de
sound van een groot orkest
die in deze combinatie boven
zichzelf lijken uit te groeien.

De Bastards of the
Universe produceerden onder
de bezielende leiding van de
broertjes Arling, Gerry op bas
en Harry op drums, de
enerverende schijf Gaan-
gehen-go. Een jazz-odyssee,
maar wel eigentijds. Dus
vooral energieke streetbeat
en funk. Soms ook wat

ballads en blues, maar dat
zijn niet altijd de meest
interessante stukjes, met
uitzondering van Don’t Cry.

In het algemeen laten de
Bastards zich niet graag
dwingen in het harnas van de
fijngevoeligheid. Ze voelen
meer voor uitspattingen zoals
in Black Coffee, een
aanstekelijk riffje waarin
Stienstra er cen heerlijk
rauwc baritonsolo uitperst en
een fel freakende Freek
Bakker de trompetklanken
uit zijn tenen lijkt te persen.

Geven de Bastards er al
blijk van dat jazz anno nu
niet meer zwaar op de hand
hoeft te zijn, The Boomerangs
Brass Band doet daar nog een
schepje boven op. Bas de
Jager en de zijnen laten zich
vooral inspireren door
brassbands als de Rebirth en
de Dirty Dozen. Maar ook
invloeden van weleer, zoals
gebracht door de Olympia
Brass Band komen luid en
duidelijk door. Intussen
passeren moeiteloos Monk,
Guns of Navarone en Buona
Sera de revue. Om niet al te
zeer te vervreemden is er ook
St. James Infirmary en dan
valt ineens op dat dat frele
meisje Josje van der Zanden,
dat ook dapper de side-drum
roert, een dijk van een stem
heeft. .

Pianist Boelo Klat is een
groot bewonderaar van de
bop van de jaren vijftig en
zestig. Niet voor niets heeft
zijn kwintet Klatwerk de
standaard bezetting van
trompet, sax, piano, bas en
drums. Toch wil dat niet
zeggen dat hij als zovelen
klakkeloos afgekloven

- thema's covert. Integendeel.

Klat heeft zo zijn eigen
opvattingen, al heet zijn hond
Monk en is één van de
stukken op de cd naar die
hond vernoemd. Goed, je
hoort daar heel wat Monk in,
maar het blijft ook allemaal
heel erg Klat. Kunt U het niet
meer volgen, dan moet U het
allemaal zelf maar eens gaan
beluisteren, want de cd Too
Blues To Be is alleszins de
mocite waard. Meteen al in
het openingsnummer,
Memeories geeft Klat zijn
visitekaartje af met stevige
pianoakkoorden en een mooi
gedragen thema. Geen
toetsengepiel, geen dikke
nootjesbrij, maar heldere °
opvattingen, recht door zee,
In een aantal stukken is
ook Hanneke Kappen te
horen. Van haar heb ik altijd
gedacht dat ze eigenlijk niet
echt kon zingen maar dat
toch wel leuk deed. Het
laatste houd ik staande, maar
met schaamrood op de kaken
moet ik ongelijk bekennen
voor wat betreft het eerste.
Ask me why kruipt diep in je
ziel en als dat nog niet
overtuigt dan word je wel
gewonnen door het
ijzersterke Wait until Spring.
Het titelnummer begint
met een gave slagwerkintro
van Victor de Boo, waarmee
hij op bewonderenswaardige
wijze schakelt tussen een
ingehouden ballad van
Kappen en een waterval van
blue notes op piano. En of het
allemaal nog niet genoeg was

'is er ook nog latin, in Cobra

en kun je nog even Spaans
namijmeren bij Mysterious
Moods, met daarin alweer die
krachtige akkoorden, de
akkoorden van Klat.



